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Déja vu

Voor deze expositie ben ik mijn werk van de afgelopen jaren gaan bekijken. Als in een tijdlijn zijn zij
aan mij voorbijgetrokken; van de schilderijen die ik zo’n 12 jaar geleden maakte, tot de tekeningen
die daarna ontstonden en de collages en ruimtelijke objecten die daar weer op volgden.

Het is een déja vu van verborgen herinneringen.

Vergeten plekken komen ineens opnieuw aan mij voorbij. Steeds is het werk terug te voeren naar
een fascinatie voor ruimtes en constructies. De manier waarop de mens gekomen is tot het stedelijke
landschap waarin hij zich bevindt en vooral ook hoe deze wordt ervaren. Dit levert beelden van
vervreemding, maar ook van herkenning op.

Wat ooit begonnen is als een zoektocht naar verlaten plekken en eenzame objecten is uitgegroeid tot
een onderzoek naar architectonische vormen, hun werking in de ruimte, de ordening en het
samenbrengen in nieuwe verbanden. Ik blijf kijken, onderzoek en vertaal ruimte en constructies
binnen een eigen gevonden beeldtaal.

Het werk in Pand P laat een overzicht zien van werken van 2008 tot 2020.
Voor meer informatie kijk op: www.marjanwester.nl



